Kruiskerk, maandag 25 december 2023, 9.30 uur
Eerste Kerstdag

Voorganger: ds. Martin van der Klis
Muziek: Geurt Albert Buitenhuis en Reform

Orgelspel
Welkom (door ouderling van dienst Cor van Rees)
Zingen: Lied 487:1,2,3

1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,

Gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreé kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: O holy night (met Reform)

Reform:

O holy night the stars are brightly shining

It is the night of our dear Saviour’s birth
Long lay the world in sin and error pining
Till He appeared and the soul felt its worth
A thrill of hope the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn



allen:

Fall on your knees

O hear the angels voices

O night divine

O night when Christ was born

Reform:

Truly He taught us to love one another

His law is love and His gospel is peace

Chains He shall break for the slave is our brother
And in His Name all oppression shall cease
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we
Let all within us praise His holy Name

allen:

Christ is the Lord

O praise His Name forever

His po-wer and glory ever-more
Evermore proclaim

Fall on your knees

O hear the angels voices

O night divine

O night when Christ was born

O night divine
O night, o night divine

Gebed
Reform zingt: “Little drummer boy”

Come they told me, pa rum pum pum pum

A newborn King to see, pa rum pum pum pum
Our finest gifts we bring, pa rum pum pum pum
To lay before the King, pa rum pum pum pum
Rum pum pum pum, rum pum pum pum

So to honor Him, pa rum pum pum pum

When we come

Little Baby, pa rum pum pum pum

| am a poor boy too, pa rum pum pum pum

| have no gifts to bring, pa rum pum pum pum
That's fit to give a King, pa rum pum pum pum
Rum pum pum pum, rum pum pum pum

Shall I play for you, pa rum pum pum pum



On my drum

Mary nodded, pa rum pum pum pum

The ox and lamb kept time, pa rum pum pum pum
| played my drum for Him, pa rum pum pum pum

| played my best for Him, pa rum pum pum pum
Rum pum pum pum, rum pum pum pum

Then He smiled at me, pa rum pum pum pum

Me and my drum

Me and my drum

Me and my drum
Me and my drum
Me and my drum
Me and my drum

Zingen: Projectlied (filmpje van Wakin’)
Kindermoment (door Rinske)
Zingen: Vrolijk kerstfeest iedereen

vrouwen: Wonderbare Raadsman — mannen: Wonderbare Raadsman
Sterke God - Sterke God

Eeuwige Vader - Eeuwige Vader

Vrede Vorst - Vredevorst

allen:

Een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

en zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen!

vrouwen: Vrede voor de wereld — mannen: Vrede voor de wereld
Heeft Hij gebracht - Heeft Hij gebracht

Vrijheid voor de volken - Vrijheid voor de volken

Licht in de nacht - Licht in de nacht

allen:

Een Kind is ons geboren

en Zoon is ons gegeven

en zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen!

allen:
Vrede voor de wereld - Vrede voor de wereld
Heeft Hij gebracht - Heeft Hij gebracht



Vrijheid voor de volken - Vrijheid voor de volken
Licht in de nacht - Licht in de nacht

Een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

en zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen!

Een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

en zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen! (3x)

De kinderen mogen naar de kindernevendienst
Bijbellezing; Lukas 2:1-13 (NBV21) (door lector Mieke van Hofwegen-van de Lugt)

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk
zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het
bewind van Quirinius over Syrié. 3 ledereen ging op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te
laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde
hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem
heet, aangezien hij van David afstamde. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar
bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde
Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was
in het gastenverblijf.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de
wacht bij hun kudde. ” Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze
omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. *” De engel
zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote
vreugde betekent voor heel het volk: ** vandaag is in de stad van David jullie redder
geboren. Hij is de messias, de Heer. ** Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen
een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’

Zingen: Lied 506:1,2

1. Wij trekken in een lange stoet

op weg naar Bethlehem,

wij gaan uw koning tegemoet,

o stad Jeruzalem!

Gezegend die zijn komst begroet

en knielen wil voor hem!

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!



2. Al bent U nu nog maar een kind,

zo hulpeloos en klein,

wij weten dat het rijk begint

waarvan U Heer zult zijn,

een rijk waarin de vrede wint

van oorlog en van pijn.

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

Overdenking
Zingen: Lied 478:1,4

1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

4, O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Dankgebed
Reform zingt: “Mary did you know”

Mary did you know that your baby boy
will one day walk on water?

Mary did you know that your baby boy
will save our sons and daughters?

Did you know that your baby boy

has come to make you new?

This child that you've delivered,

will soon deliver you



Mary did you know that your baby boy
will give sight to a blind man?

Mary did you know that your baby boy
will calm a storm with his hand?

Did you know that your baby boy

has walked where angels trod?

And when you kiss your little baby,

you have kissed the face of God

Mary did you know, Mary did you know

The blind will see, the deaf will hear
and the dead will live again

The lame will leap, the dumb will speak,
the praises of the lamb

Mary did you know that your baby boy
is Lord of all creation?

Mary did you know that your baby boy
will one day rule the nations?

Did you know that your baby boy

is heaven's perfect Lamb?

This sleeping child you're holding

is the great | am

Mary did you know?

Mary did you know?

Collectemoment
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
De kinderen mogen opgehaald worden uit de créche
Zingen: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde

vrede op aarde, vrede op aarde

in de mensen, in de mensen een welbehagen

in de mensen een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God, ere zij God



in de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen
Amen, amen

Zegen, met gesproken amen

Orgelspel



